
Geloof in de Heer Jezus Christus als Verlosser, en je zult gered worden.     

(Dit evangelie voor redding is gratis, maar het is niet goedkoop omdat het het leven van Jezus, 
de Zoon van God, heeft gekost.) 

1. De liefde van God a. Liefde (Johannes 10:10b) "Ik ben gekomen opdat zij leven hebben 
en overvloed hebben." Jezus houdt van je. Hij wil dat je het leven overvloedig leeft, 
liefde, geluk, vrede en de vervulling van je levensdoel ervaart. b. Beeld (Genesis 1:27a) 
"God schiep de mens naar Zijn beeld." God heeft je naar Zijn eigen beeld geschapen om 
Zijn vriend te zijn, in gemeenschap met God te zijn. 

2. Het probleem van de mens a. Zonde (Romeinen 3:23) "Want allen hebben gezondigd en 
missen de heerlijkheid van God." Je bent zondig (in strijd met de wil van God) en 
onvolmaakt, maar God is heilig en volmaakt, en dat veroorzaakt de scheiding tussen jou 
en God. b. Dood (Romeinen 6:23a) "Want het loon van de zonde is de dood." De 
scheiding door de zonde is geestelijke dood. c. Oordeel (Hebreeën 9:27) "Het is de 
mensen beschikt eenmaal te sterven, en daarna het oordeel." Na je dood zul je 
geconfronteerd worden met het oordeel van de eeuwige geestelijke doodstraf. 

3. Gods remedie a. Liefde & Dood (Romeinen 5:8) "God bewijst Zijn liefde voor ons 
hierdoor dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren." God houdt 
van je en laat Zijn enige Zoon, Christus, voor jou sterven aan het kruis met vergoten 
bloed. b. Brug (1 Petrus 3:18a) "Christus heeft, terwijl Hij Zelf rechtvaardig was, geleden 
voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen." Bij de dood van Christus heeft 
Hij de eeuwige geestelijke doodstraf voor je zonden betaald. En zo heeft Jezus Christus 
de brug gemaakt tussen jou (de mens) en God. 

4. De reactie van de mens Geloof & Eeuwig Leven (Johannes 3:16) "Want zo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 5:24) 
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden 
heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood 
overgegaan in het leven." (1 Korintiërs 15:3-4) "Want ik heb u ten eerste overgegeven 
dat wat ik ook ontvangen heb: dat Christus gestorven is voor onze zonden, 
overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde 
dag, overeenkomstig de Schriften," 

Bekeer je van je oorspronkelijke zonden en geloof in de Heer Jezus Christus als Verlosser, die 
stierf aan het kruis met vergoten bloed voor jouw zonden en begraven werd, en op de derde 
dag opstond. En je zult gered worden. Nu heb je eeuwig leven als een geschenk van God. Laat 
Christus je leven dagelijks beheersen. 
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Boekomslagen 
 

 "Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn smaak, zoeter dan honing voor mijn mond!" (Psalm 119:103). 
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een boek uit. 
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Goed nieuws 

"Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die goed nieuws brengt, 
die vrede verkondigt, die goede dingen brengt, die redding verkondigt, die 
tegen Sion zegt: 'Uw God regeert!'" (Jesaja 52:7) 

Welgestelde en goed voorbereide gepensioneerde "En ik zal tegen mijn 
ziel zeggen: Ziel, je hebt veel goederen voor vele jaren bijeengebracht; rust 
uit, eet, drink en wees vrolijk! 20 Maar God zei tegen hem: Dwaas! Deze 
nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor 
wie zal het zijn? 21 Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk 
is in relatie tot God" (Lukas 12:19-21). 

Laat los, laat God CCAH wordt al meer dan 20 jaar dagelijks geleid door de 
Geest in het volledige Raad van God voor hun overtuigingen en de daaruit 
voortvloeiende praktijken. Door CCAH heeft onze Heer het geloof, het 
woord van God, de daaruit voortvloeiende praktijk, de liefde of de vreugde 
vermeerderd met vergankelijke middelen. God heeft trouw de minste zielen 
aangeraakt als vlammen, zoals de verslaafden, de gepensioneerden, de 
armen, de daklozen, de veteranen en de zelden aangeraakte zielen in de 
wereld - vrij van waar Christus wordt genoemd, commercieel kapitalisme 
heerst, territoriale grenzen zijn getrokken en raciale, materiële of erfelijke 
partijdigheid wordt benadrukt - in het licht van Matteüs 25:40: "En de 
Koning zal antwoorden en tegen hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: Wat u 
voor een van deze geringsten hebt gedaan, dat hebt u voor Mij gedaan." 
Wij bidden vrijwillig, blijmoedig en dankbaar en volgen Zijn voortdurende 
leiding, totdat onze Heer weer komt. Dat is ons voorrecht en onze zegen. 
Bid alstublieft door onze liefde voor elkaar, zolang wij als één lichaam van 
Christus op aarde niet handelen tegen de beginselen van de leer van 
Christus. 
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